KERKKLOKJE VAN 2026 (nr. 02)

Pastoor Ddélle tel. 045 4051273
Assistent-pastoor Geilen tel. 045
5241208

Koster Frank Bisscheroux tel. 06
14933993

Parochiebureau voor vragen en
intenties op dinsdag in de pastorie
door vrijwilligers van 09.30 -10.30 uur,
tel. 5241208.

Parochiebureau pastoraal: donderdag
van 14.00 - 16.00 uur.

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19

of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo.

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag van 9.30u.-
10.30u.

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel.
045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u
dit nummer bellen.

Website: www.bavonuth.nl

Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk

E-mailadressen: pastoor@h-clemens.nl; assistentpastoor@gmail.com;
secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl; redactiekerkklokje@bavonuth.nl;
parochiebureau@bavonuth.nl.

MISINTENTIES VAN 25 JANUARI t/m 7 FEBRUARI 2026
Zondag 25 januari 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Intenties:

- jrd. ouders Frans en Clara Cobben-Heijlands (stg);

- jrd. ouders Janssen-Bertrand.

Maandag 26 januari 09.00 uur: H. Mis.

Vrijdag 30 januari 09.00 uur: H. Mis.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 1 februari 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Intentie:

- jrd. ouders Bemelmans-Crijns (stg).

Maandag 2 februari 09.00 uur: H. Mis.

Vrijdag 6 februari 09.00 uur: H. Mis.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

1. THEMA: Dankwoordje na Kerstmis

Het is bijna 2 februari, het moment dat vroeger de kersttijd
eindigde met Maria Lichtmis. Elk jaar opnieuw mogen wij ons
verheugen over een mooie en goed versierde kerk, een prachtige
kerststal en treffende vieringen. Het kost allemaal veel werk.
Vele vrijwilligers zijn al ruim voor 25 december, ja zelfs maanden
vooraf, in touw om alles op tijd en tot in de puntjes te laten
verlopen. Repetities plannen, repertoire kiezen, schema voor de
kosters en de misdienaars en acolieten. Opbouwen en weer
afbreken. Het kerstspel van de kinderen oefenen en uitvoeren.
Koper en kerk poetsen, alles laten blinken en schitteren. Vele
mensen hebben de resultaten van alle voorbereidingen kunnen




zien en beleven. Het was een fijne kerst. Geweldig dat u er ook was, want waarvoor zijn
deze voorbereidingen als er niemand is om van al deze vieringen te genieten. Alleen
jammer dat het zo snel voorbij is. Maar ik hoop dat u ook weer de ster heeft gezien, en
dan bedoel ik het licht in uw leven.

Kerstmis is een feest van het licht en licht gaat
alleen branden als er ook brandstof is. Een vlam
gaat uit bij gebrek aan brandstof. De brandstof
moet van binnenuit komen. Brandstof zoeken is
even wezenlijk als branden. Hopelijk hebben we
allemaal weer nieuwe brandstof gevonden om het
licht te laten schijnen. Want in deze wereld van
soms grote duisternis is het nodig dat er zoveel
mogelijk licht wordt verspreid. Het grootste Licht en
de onuitputbare brandstof is in de Kerstnacht
geboren. Dit Vredeslicht uit Bethlehem moet niet bij gevoel blijven, maar geleefd
worden.

Dank aan allen die ook dit jaar weer bereid waren om de feestdagen in de kerk mede
gestalte te geven. Iedere bijdrage heeft het tot een geheel gemaakt, nogmaals dank aan
al diegenen die weer zuurstof hebben ontvangen en een reden om te branden.
Assistent-pastoor Jan Geilen

2. PAROCHIEAGENDA

- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig
- maandag 2 februari 20.00 uur: doopvoorbereiding (pastorie)

- vrijdag 6 februari 10.30 uur: ziekencommunie

- zondag 8 februari 09.30 uur: carnavalsmis

3. FEDERATIES VAN PAROCHIES IN BISDOM ROERMOND

Bisdom Roermond is bezig met een herstructurering van parochies. Eerst sprak men van
clusters van een paar parochies (3 of 4) in het begin van deze eeuw. Nu wordt er gepraat
over federaties van parochies (10 of 12).

Waarom moeten federaties van parochies komen? Niet omdat er te weinig priesters zijn.
We halen priesters van de hele wereld (India, Indonesié en Zuid Amerika), omdat de
aanwas van eigen priesters vanuit Limburg gering is.

Wel omdat het aantal kerkgangers afneemt en er dus minder inkomsten uit collectes,
misintenties (minder vieringen, minder uitvaarten in de kerk) komen. Er zijn minder
dopelingen, communicanten en vormelingen. Kinderen groeien op in gezinnen waar het
geloof een minder prominente plaats heeft in de dagelijkse opvoeding.

De exploitatie- en onderhoudskosten blijven stijgen voor het in stand houden van kerken.
Een aantal jaren geleden werd berekend dat de kosten, voor het houden van een H. Mis
in de kerk van Nuth, op zaterdag of zondag, ongeveer €180, bedragen. De inkomsten via
de collecte was ongeveer €40, Zie daar het probleem waar vele parochies mee kampen.
Hoe schrijven we zwarte in plaats van rode cijfers van de inkomsten en uitgaven van de
parochies.

Vandaag 6-1-2026 staat een groot artikel in dagblad De Limburger over de restauratie
van de kerktoren van Bocholtz, die meer dan 1 miljoen euro gaat kosten. Rijk en
provincie kunnen €525.000, bijdragen, de rest zal via de parochie en bisdom? geleverd
moeten worden. Een bijna onmogelijke opgave. Sluiting van de kerk is niet onmogelijk,
maar de kerk in een dorp is een centraal punt waar mensen uit het dorp elkaar treffen.
Dat kerkgebouw sluiten is voor de leefbaarheid van het dorp nadelig. Dorpen in Limburg
hebben kerken, die veel betekenen voor de dorpscultuur in die kernen.

Bisdom zet in op federaties grotere bundeling van parochies. Dan zullen kerken gesloten
worden en een andere bestemmming krijgen. Welke kerken gaan sluiten is nog ongewis,
maar dat zal met veel emoties van de vaste kerkgangers gepaard gaan, is mijn
inschatting. De slogan: Wie betaalt, bepaalt, is dan leidend bij de besluitvorming over de
sluiting van kerken.

Bavoparochie Nuth komt in een federatie van kerken uit de vroegere gemeente Nuth en
parochie Genhout (Gemeente Beek). Kerk van Vaesrade is gehalveerd, andere helft is
gemeenschapshuis. De kerk van Nuth wordt voor een deel Openbare Bibliotheek. Het



andere deel blijft kerk.

Hoe groot de bibliotheek wordt en hoe groot de kerk is nog in discussie bij de gemeente
Beekdaelen, de bibliotheek Landgraaf-Nuth en het federatiebestuur (kerkbestuur). Is dat
een goede oplossing voor de kerken in Nuth en Vaesrade om in kleinere vorm te blijven
bestaan of moet er nog meer geld vrijgemaakt worden voor de beide kerken? Ik weet het
niet, maar als regelmatige kerkganger in Nuth houd ik mijn hart vast. Afwachten en
“bibberen” en misschien ook wat bidden!!!

Jan Janssen

4. OVERLEDEN

Op 12 januari is mevr. Friedje den Held-van Neer (Donatusstraat 117). Ze was
geboren op 13 april 1936. De uitvaartmis vond plaats op zaterdag 17 januari waarna
crematie.

Op 13 januari is mevr. Rosa van Schijndel-Op den Kamp (Hemelrijk 2) overleden. Ze
was geboren op 6 juli 1940 te Stein. De uitvaartmis vond plaats op dinsdag 20 januari
om 10.30 uur waarna crematie.

Op 13 januari is mevr. Felicitas Bisscheroux-Herrmann (Wilhelminastraat 16)
overleden. Ze was geboren op 12 januari 1938. De uitvaart vond plaats op zaterdag 17
januari waarna crematie.

5. VRIJWILLIGERSAVOND 2026

Vrijdag 16 januari vond de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats voor de 74 vrijwilligers van
de parochie met hun (eventuele) partner.

Na het welkom van assistent-pastoor Jan Geilen liet hij ons even stilstaan bij hen die er
niet meer bij waren.

John Wouters nam het toen van hem over, want de vrijwilligers zitten in zijn portefeuille.
Eerst vertelde hij dat de erwtensoep en tomatensoep die zou worden opgediend was
gesponsord en bereid door de cliénten van Zorgboerderij Roebroek. En die smaakte
heerlijk!!

Visser Chocolaterie had weer gezorgd voor lekkere bonbons voor bij de koffie.

En tenslotte: het kerkbestuur mocht de ruimte van Gitek weer belangeloos gebruiken,
waarvoor dank.

John sprak namens het kerkbestuur zijn waardering uit voor de vrijwilligers en nam het
afgelopen jaar door:

Het afscheid van pastoor Jan Geilen vanwege de pensioengerechtigde leeftijd en zijn
aanstelling als assistent-pastoor.

De installatie van pastoor Délle die nu ook tot pastoor benoemd is van de drie parochies
van Méérkerk (Nuth, Vaesrade en Wijnandsrade) naast de parochies van Genhout
Hulsberg en Schimmert (GHS). Officieel vormen deze zes parochies “een federatie in
oprichting”. Het voornemen is om door te gaan als twee clusters: Méérkerk en GHS.

Er zijn vijf priesters voor deze zes parochies, die rouleren met het opdragen van missen
in alle parochies.

John kijkt met plezier terug op de processie naar Grijzegrubben. Hij blijft voorzitter van
deze werkgroep en wil graag op dezelfde manier doorgaan.

Ook herinnert hij aan de geweldige manier waarop de werkgroepen ‘versiering’ en
‘kerststalopbouw’ hun werk hebben gedaan. Volgend jaar weer zo!!

Met betrekking tot de herbestemming van de kerk vertelt hij over de plannen van de
gemeente om een gedeelte als bibliotheek in te richten. De eerste plannen zijn gewijzigd
zodat het “kerkgedeelte” groter zal worden t.o.v. het eerste plan.

Op 2 februari is er een info-avond over de plannen van de gemeente m.b.t. de omgeving
van de kerk.

Op 24 februari zal de stemming van het gemeentebestuur plaatsvinden over de
goedkeuring van het plan en de financién.

Het bisdom moet ook nog de goedkeuring geven.

Eind 2026 zal dan aan de herbestemming aan de buitenkant van de kerk worden
begonnen en in 2027 aan de binnenkant.

De avond resulteerde in een gezellig samenzijn in een leuke omgeving!
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(Foto’s staanp de website)

6. WAT IS DE ‘ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD’?

Katholieken zijn van oudsher niet zo’'n bijbellezers. Dat is meer iets voor protestanten.
Wij hebben schilderijen en glas-in-loodramen, waarin Bijbelverhalen uitgebeeld worden.
‘De bijbel voor de armen’ werden die kunstwerken vroeger ook wel genoemd. Dat was in
een tijd waarin veel mensen niet konden lezen.

In onze tijd is plaatjes kijken ook weer belangrijk geworden. Maar dan op mobiele
telefoons en tablets. Toch is het belangrijk om te lezen, om woorden tot je door te laten
dringen. Zeker als die woorden van God komen. Daarom is een aantal jaren geleden door
paus Franciscus een ‘Zondag van het woord van God’ in het leven geroepen. Dit jaar is
dat op zondag 25 januari. Op die dag mogen we extra stilstaan bij de verhalen in de
Bijbel.

In elke eucharistieviering worden er stukjes uit de Heilige Schrift voorgelezen. Maar
horen we ook echt wat er gelezen wordt? Snappen we wat er staat? Realiseren we ons
dat die kleine stukjes tekst die we op zondag horen onderdeel zijn van een veel groter
verhaal? Het is zeer de moeite waard om daar eens over na te denken. Ook voor
katholieken. Daarom die ‘Zondag van het woord van God’! Pak eens bijbel uit de kast en
lees erin. Of kom op zondag naar de kerk, dan lezen we er samen in.

WEET U DAT:

- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?

- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar
zorgt?

- U nog steeds bij de Jumbo houdbare levensmiddelen kunt deponeren (SAM-SAM) voor
de mensen die minder te besteden hebben?

CITAAT:

Denk niet wit, denk niet zwart,
maar in de kleur van je hart.
(lied van Frank Boeyens)



